
waar is de paashaas?  
 

 

HOOFDSTUK 1 
Hoera! Morgen is het Pasen! Zei Emelie. Ze was een 

stoer maar ook schattig meisje. Iedereen op school 

vond haar wel leuk. Maar ze durfden het niet te zegen. 

Altijd als ze gaat wandelen neemt ze haar hond lila 

mee. Ze heeft al veel dingen met haar hond 

meegemaakt. Op een dag was het Paasvakantie . 

Emelie! Het is bedtijd! Ja, mam ik kom. Ik ga nog een 

paar papieren op hangen! He waarvoor? vroeg mama. 

Voor de paashaas! Hij mag me absoluut niet vergeten. 

Zo, het is klaar. Mag ik mijn GSM mee meenemen ? oké 

het mag maar geen filmpje kijken he. Nee, mam je kan 

me vertrouwen. Ze pakte haar GSM en ging naar boven. 

Haar pyjama had ze al aan. Toen ze boven was en al een 

paar minuten  in bed lag, hoorde ze ting. Het was haar 

GSM. Emelie pakte het. Oh! Oei! aaaaa!!!!! Ze zei 

mamaaaaaaaa!!!!  Mama kwam naar boven en zei: 

“wat is er? Ik krijg een hartaanval als je doorgaat.” 

Mama kijk! Ik kreeg een bericht van Nina ze wou bij ons 

aanbellen om te zegen dat bij ons ook zo een brief ligt. 

Ze wou net aanbellen en zag een man en hij legde een 

brief in onze tuin! Niet kijken mama ik wil het pas lezen 



als papa het ook weet. Probeer nu te slapen en kijken 

we morgen wat er in die brief staat. Zei mama.   

En ze ging weg. Emelie begon natuurlijk een bericht 

terug te sturen. 

 
dat is eng weet jij al wat er in staat? 

 

 

 

Nina antwoordde meteen 

 

 

Ja ik weet het al moet ik het verklappen?  

 

 

Emelie zei  

 

 

Nee nee niet verklappen 

 

 

En ze stopte haar GSM weg 



Daarna ging ze liggen. Ze kon nu alleen maar aan dat 

briefje en die man denken. De volgende dag was ze als 

eerst waker. toen ging haar GSM weer. Het is weer 

Nina. Ze stuurde een bericht. 

 

 

 

Heb jij het nu al gelezen  

 

 

  

Emelie zei  

 

 

Nee pas als Mama en papa waker  

Zijn gaan we samen kijken. 

 

 

Nina zei 

 
Stuur me een bericht als je het weet. 

 



Net toen ze haar GSM had weg ge legt kwamen Mama 

en papa naar beneden. Kom je? Zei mama. Ja. Ik vind 

het zo spanend. Ik ook lieverd. Kijk daar ligt het. We 

hebben geluk dat het er nog ligt. Lees jij het Emelie? Ja 

ik wil het zeker. Er staat. 

 

 Liefste jullie  

Als je het nieuws geluisterd hebt dan 
weet je het al maar helaas komt de 
paashaas niet. Veel bewoners zeggen dat 
de paashaas vermist is. Want laatst 
vonden we een brief liggen tussen de 
bloemen. De koning vroeg om het papier 
naar hem te sturen. Er stond een 
boodschap in van de paashaas. Dat een man 
hem ontvoerd had en al zijn paaseitjes had 
afgepakt. We denken dat hij het net kon 
schrijven want er zaten vlekken op en een 
paar woorden kon je bijna niet lezen. Ik wil 
vragen of iedereen mee wil zoeken. Liefs 
frans. Knecht van de koning.     

 

Is dit echt een brief van een hulpje van de koning! 

Ja dat staat er. Zei mama. Maar nog 3 dagen en dan is 

het Pasen. Kunnen we meteen gaan zoeken. Ik wil 

Pasen echt niet missen. Dan is het altijd gezellig. En 



daar hou ik van dus ga zoeken! Al snel waren ze 

uitgeput en hadden ze honger. Heb jij al een spoor of zo 

ge vonden. Zei Emelie tegen mama. Nee nog  niet. 

Kunnen we eerst iets eten wand ik heb honger. Zei 

papa. Oké maar dan verder zoeken. Toen mama op haar 

klok keek was het al twaalf uur ’s middags het leek wel 

of ze mee doen met ramadan maar dan een halve dag. 

Na het eten gingen ze weer zoeken maar deze keer 

vonden ze een brief liggen. Emelie zag hem als eerst. Ik 

ga even me GSM halen zo dat we het allemaal nog 

kunnen bekijken en sturen naar de koning . niet lezen 

he. ik wil het zien. En ze rende naar binnen. Even later 

kwam ze terug met haar GSM. Ik vind mijn hoesje niet. 

Heb je dat nodig? Ja natuurlijk wand als ik een foto 

maak zie je een stukje van mij hoesje. En als ik geen 

hoesje heb is het lelijk. Ik ga zoeken! Emelie zocht in de 

keuken en op haar slaapkamer dan naar woonkamer. 

Maar ze vond het niet. Het duurde zolang dat mama 

hielp. Eindelijk hadden ze het ge vonden het lach in de 

speel kamer. Dan gingen ze weer naar papa hij stond op 

het punt om ook te helpen . hij zei dat duurde lang. Ja 

tussen al die rommel.in de speel kamer.                     

HOOFDSTUK 2  
 
Kunnen we de brief lezen ik wil weer zei Emelie!  



Er staat.  

Liefste jullie                 

ik ben de man die de paashaas heeft …….. 

jullie krijgen van mij elke dag een brief. 
Waar Hints op staan voor de paashaas te 
vinden. Je hebt 3 dagen de tijd. Als je de 
paashaas dan niet vind heeft niemand een 
eitje!. Dus doe je best. Morgen om 6 uur ‘s 
Ochtends begint het. Zoek sporen en 
brieven van mij. Soms moet je spullen mee 
nemen. Ik zeg nog niet welke. Dat kom je te 
weten in dit avontuur.  Wees voorzichtig. 

Liefs …... 

 

Ik kan dit niet geloven. Zei Emelie. Maar wie is ……? 

Dat weet ik niet. Zei mama. Maar ik weet wel wat in 

deze zin komt. Ik ben de man die de paashaas heeft 

ONDVOERD. Dat stond er inderdaad. Maar we weten 

zijn naam niet. Niemand weet alle namen zei Emelie. 

Mama vind je het goed dat ik en Nina alleen verder 

zoeken naar de paashaas? Oké maar je moet wel alles 

na een dag vertellen.   Ik ga meteen sturen naar 

mevrouw Sanders. Nee mam niet doen ik wil zelf 

sturen! Ik heb zelf een GSM mama. Maar ik ga naar 

Nina sturen. Oké! riep mama. Emelie loopt naar binnen 



ze ging natuurlijk sturen. Oh ja ik moet ook nog sturen 

dat ik de brief heb gelezen.  

 

 

Emelie zei 

 

Ja ik heb het gelezen. 

  

 

Nina antwoorden. 

 

Die letters waren mooi he 

 

Emelie zei. ​  

 

 Ja maar ik wil nog iets anders vertellen. 

Kunnen we samen op onderzoek gaan?    

 

 

Nina zei 

 



Ja leuk idee! 

 

 

Nina wou nog iets zeggen. 

 

Heb jij nog een brief gevonden. ik wel. tussen de bloemen. 

          

Emelie antwoorden meteen 

 

Ja! Tussen de bloemen. Ik ook! Om hoe laat gaan we?  

 

Nina zei 

 

In mijn brief staat dat het morgen om 6 uur ‘s ochtends begint  
met brieven sturen. Dus spreken we dan af bij jou huis. Doei! 

 

 

 

HOOFDSTUK 3  

 

De volgende dag waren Emelie en Nina Al snel wakker. 

Nina wou niet te laat zijn en Emelie wou op tijd zijn 

voor als Nina kwam. De ouders van de twee kinderen 



hadden niks door. Nina had besloten om met de fiets te 

gaan. Wand het was wel een stukje rijden. Nina wou 

een korte broek aan doen.  met een mooi roze T-shirt. 

Want het was wel mooi weer.  Emelie deed een mooi 

topje aan en ook een korte broek. Even later gingen de 

twee meisjes eten. Ze aten cornflakes. Net toen Emilie 

klaar was om te vertrekken ging de bel. Ze deed  open. 

Natuurlijk was het Nina die aanbelde. Kom zei Nina. Ik 

heb al een brief gevonden! Egt? Egt! Waar dan? Ik zal je 

er naar toe brengen. Mooi zei Emelie. Nu hebben we 

het begin van ons avontuur! Kijk daar! Daar ligt ie. Zei 

Nina. Wie gaat hem lezen?  Ik wil wel dan mogen jullie 

de anderen. Zei een stem. De twee meisjes draaide zich 

bliksem snel om. Daar stond een jongen. Oho! Hebben 

jullie ook zoo brieven? Emelie gaf antwoord. Ja…. Hoe 

weet je dat? Ik zag jullie wandelen naar die brief en ik 

wil hem wel lezen. Ow wat dom van me. Ik ben me hele 

maal vergeten voor te stelen. Ik ben Matthias. Ik ben 

Emelie. zei Emelie. We kunnen best wat hulp gebruiken. 

En dit is Nina. Ow ik wil zo graag helpen. Zei Matthias. 

Oké lees maar. Er staat.  

 

  Liefste jullie.  

Jullie hebben de eerste brief gevonden. 



Als eerst heb ik een Hind. Meer een 
raadsel. Ga naar de speeltuin van Bokrijk. 
Ga daar naar het spook huis en volg de 
muis. Wees voorzichtig. En de rest vind je in 
het Avontuur. 

 

  

Dus we moeten naar bosrijk? Zei Matthias. Nee naar 

bokrijk. OO ik kan dat wel regelen. Zei Matthias. Mijn 

vader is buschauffeur. Hij rijt helemaal naar……. 

Bokrijk. Eerst ga ik een foto maken van de brief. Zei 

Emelie.  Kom daar is mij papa. Hij gaat nu beginnen 

rijden. Kom snel. Papa! Papa! Wagt! Wij willen naar 

bokrijk! Fjieuw net op tijd. Een paar uur later waren ze 

er. Dus wat moeten we weer doen. Umm… oja!    Ik 

heb een foto ge maakt. Zei Emelie. Er staat we moeten 

naar bokrijk. En naar het spookhuis. Kijk daar achter 

daar is het. Maar er staat een hek om. Umm….. dan 

moeten we er over heen. Ja ik denk het . er is geen 

andere keus. Zei Nina. Kom dan gaan we er in en de 

muis volgen. Zei Emelie. Ik blijf liever hier. Zei Nina. Oh 

oké dan gaan Emelie en ik wel. Wacht jij dan voor het 

hek? Zei Mathias. Kom snel ik wil geen enkele seconde 

missen. De drie liepen zo snel mogelijk naar het 

spookhuis. Nina wou wachten tot de twee anderen 

terug kwamen. Oké hier is het heel donker.    Matthias 



en Emelie gingen door een donker gangetje. Kijk een 

witte muis! Nu nog volgen!  

​ Hoor jij dat ook ? ik  

                                                                Hoor verdriet. Jij  

​ Niet? Kijk daar  

​ achter zit een  

​ jongen te huilen! 

​ Hey wat is er? 

​ Ik ik ben hier in  

​ Verdwaald. Snik snik

​ Wij helpen je wel.​
Maar eerst moeten​ wij die muis vangen.

​ Ik ga wel mee. Kom

​ sneller! Een brief! Ja 

ja een brief! Ik maak er meteen een foto van! Zullen we 

het al lezen? Nee Nina wil het ook nog zien. Wie is 

Nina? Een vriendin van ons. Oké nu nog uit dit 

verschrikkelijke spookhuis uit. Hey Nina we hebben een 

brief! Mag ik het lezen? Vroeg de vreemde jongen. Ja je 

mag het lezen zij Emelie. Wie is hij? vroeg Nina​ hij was 

verdwaalt in dat spookhuis. Hoe heet hij? Dat weet ik 

niet. Jongen hoe heet jij? Ik heet Kilian. Wij nodigen je 

uit om met ons op zoek te gaan naar de paashaas. Wil 

je mee? Je hebt toch ook zo brieven gehad? Ja ik heb 



brieven gehad. Ja ik wil mee met jullie!  Oei we moeten 

nog naar huis. Ola de bus vertrekt over 5 minuten!  Snel  

de bus in! Voor dat ie vertrekt! OO het is al na middag 

morgen spreken we af  bij Nina? Ja waar woon je? 

Hechtsels baan 12 oké dat is goed tot morgen. Toen 

Emelie weer tuis was ging ze meteen alles vertellen. Dat 

ze tweevrienden had gemaakt: van het spook huis, van 

de muis. En dat was het voor vandaag. Slaapje schat 

morgen ga ik en mijn vrienden weer op stap en er staat 

ons een gloednieuwe dag te wachten. De volgende dag 

was laat wakker. Tingeling haar GZM ging het is Nina ze 

belde haar.   Ze nam op. 

 

In het gesprek.  

 

 Hallo je spreekt met Emelie  

 

Kom je nog? de anderen wachten op je  

 

  

Ja ik kom. Ik was het vergeten.  

 

 



 ik moet snel zijn. Doei mama ik ga! Ze fietste zo hard 

als ze kon. Toen ze er was. Was  het al 9 uur. Oké “wat 

moeten we doen?” zei Kilian. “Een brief zoeken”, 

antwoordt Nina. Ze keken overal maar zagen niks.  

Zo vinden we de paashaas nooit. Zei Matthias. We 

hebben nu alleen maar laag gezocht en niet hoog. Zei 

Emelie. Dus moeten we hoog zoeken. Ja want ik zie 

daar in de boom al iets hangen.  Zei  Killian.  

Ja  je doet het ​ heel goed hoor. 

Oké op naar ​ de brief! 

Mag ik ​ hem lezen?  

Vroeg Nina. ​ Ja hoor. 

Er staat  

 

 

 

Liefste jullie 

Jullie hebben alweer een  brief gevonden. 

Nog 4 brieven en dan de paashaas. Jullie 
hebben een voorwerp nodig. Een raadsel. 
Het is lang en soms hout en het eindigt op 
de P. en begint op de s. de locatie is bij de 
maisdoolhof in Peer. Veel succes. Liefs 
………… 



 

Wat is lang en soms hout begint met de s en eindigt 

met p? uhm…… een schep maar dat is niet lang. zei 

een stem. Aha een Schupp. Wie ben jij. Vroeg Emelie. 

OO ik     

Ben Alex. Aangenaam. Ik ben Emelie dit is Nina en dit 

Matias en dit……… ik wil mijn eigen naam zeggen 

Emelie. Ik ben Killian. Ik wil jullie iets  vragen.  zei Alex.  

Ik heb dezen hond gevonden op straat. Is die hond van 

één van jullie? Ja van mij! Riep Emelie. Lila! Bedank dat 

je hem  mee had hij kwam niet meer in de avond. Mag 

ik mee met jullie op zoek naar de paashaas? Vroeg Alex 

Ja hoor. Zei Nina. We hebben een Schupp nodig. Mijn 

vader is tuinman hij heeft vast wel een Schupp. Ik ga 

hem heel even halen.  Even later kwam hij terug. Hier 

voor jou één en voor jou voor jou voor jou en voor de 

hond. Matias wil je vragen aan je vader of hij ons naar 

het maisdoolhof brengt? 

Want hij is toch buschauffeur. Ja hoor. heel graag. goed 

we moeten de paashaas vinden.  

 

 

 

 



 

hoofdstuk 3 

 

 

wow het maisdoolhof is fel veranderd. maar wat nu?  

vroeg Alex een brief ? of spelen? uhm, wat vinden 

jullie? vroeg Emelie. De andere kinderen wilden spelen 

dus dat deed ze ook. Ze gingen op het touw en van de 

olifantenglijbaan op de trampoline en fietsten en de 

dieren eten geven. Aah, ik ben zo moe. jullie niet? nu 

dat we er toch  zijn , we een stukje gaan wandelen. 

stelde Nina voor. De anderen vonden het goed. Ooh, ik 

vind dat het hier mooi is. Ja en het ruikt naar magie. 

haha. kennen jullie Camile. dat lied van M, M, M, M, 

magie ooh, jij en ik. bedoel je dat M, M, M, M, Matias. 

zij Nina. hahahaha! Nina je hebt nog nooit in je leven zo 

iets grappig gedaan. haha, zij Emelie. Hey! ik wil ook 

meedoen met die mop of is het geen mop? zij Matias. 

want K, K, K, K, kijk iets glimmend. Oja! G, G, G, G, goed 

gezien. Ooh, ik meen het serieus. Ow, sorry. zij Emelie. 

Ooh, je hebt echt gelijk! ze loopten er naar toe. H, H, et 

niet zo stotteren Emelie. Laat mij het maar zeggen. Het 

is een schatkist! Maak hem open, maak hem open. Zij 

Nina. We kunnen hem beter morgen open maken want 



kijk naar boven, het wordt al bijna nacht.  oke morgen 

dan matias. weet jij de weg wel?  
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